
Een ode aan Groningen  

“Weg van de snelweg” was jaren geleden een programma op de televisie. Op weg 

naar bekende vakantiegebieden werd onderweg een afslag genomen, om mooie 

plekken te belichten die anders voorbij werden gereden. 

In een rustig tempo door Nederland trekkend, valt allereerst het landschap op. 

Komend vanuit een poldergebied, waar het water in doorgaande kanalen en vaarten 

hoger staat dan het land. Meer richting het oosten van het land verandert het 

landschap. Opeens is het land hoger dan het water. Plaatsnamen komen en gaan 

voorbij. Opvallend is het dat een aantal plaatsen 

dezelfde naam hebben. Bij het horen van de 

naam Zwolle wordt al gauw gedacht aan de 

hoofdstad van de provincie Overijssel. Terwijl 

een dorpje bij Groenlo dezelfde naam heeft. Niet 

zo gek dat de voorganger van Post NL indertijd 

is begonnen met postcodes.  

 

Naast dezelfde plaatsnamen zijn er ook bijzondere namen. Namen waar je in eerste 

instantie niet denkt aan de naam van een woonomgeving. Vaak zijn het 

buurtschappen of kleine dorpen. In de gemeente de Oude IJsselstreek liggen de 

buurtschappen Ziek en Warm. Wat te denken van Muggenbeet? Dit ligt in Overijssel. 

Maar er zijn veel meer bijzondere namen van dorpjes of buurtschappen in 

Nederland. Zo liggen o.a. in de provincie Groningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dit is zomaar een greep. 

Waar Groningen ook rijk aan is, zijn oude kleine kerken. Er zitten pareltjes tussen.  

Het ‘Toscane’ van het noorden wordt het wel genoemd. Veelal zijn de kerken in 

beheer bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Een deel is niet meer als kerk in 

gebruik. Neem de kerk van Oosterwijtwerd. Een dorpje met amper 150 inwoners. 

Op de wierde in 

het dorpje staat 

de Mariakerk, één 

van de eerste 

kerken in de 

provincie 

Groningen die 

geheel gebouwd 

werden 

van baksteen. De 

kerk kan dateren 

uit de tweede helft 

van de 12e eeuw 

of uit omstreeks 

rond 1237. 

                                   

Opvallend is dat veel van deze kerkjes overdag gewoon open zijn. Of er hangt een 

papier op de deur met een adres waar je de sleutel kunt halen. Bijzonder is dat vaak 

in de kerk een thermosfles staat met daarin warm water om een kopje thee te maken 

of koffie. Kortom: welkom in de kerk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mariakerk_(Oosterwijtwerd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baksteen


 

 

Als ik in zo’n kerkje ben, schieten een paar regels te binnen van lied 280 uit het 

liedboek: 

Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan. 

Alleen al de sfeer in het kerkje is indrukwekkend, door de eenvoud. Een kachel in het 

middenpad. Zittend in een bank laat ik alle indrukken tot me te laten komen. De 

sfeer, de historie, de eenvoud, de (donkere) wolken, luchten, de rust in het gebied. 



 

De bijna eindeloze vergezichten. 

 

Dan word je stil. Stil? Nee doodstil !!  

 


